
Dankbaar om wat hij voor ons heeft betekend 
melden wij u met stil verdriet het overlijden van 

DE HEER  
 André Vandewalle 
 

weduwnaar van mevrouw Helena Vangheluwe († 1983)   
 Erelid van Harmonie Kunst & Eendracht Lendelede 
 

André werd geboren te Lendelede op 11 januari 1930 
en is er, omringd door zijn familie, rustig ingeslapen 
in het Woonzorgcentrum ‘Aksent’ op 15 april 2026. 

_____ 
 

De uitvaartdienst met opstelling van de urne, 
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  
zal plaatshebben in de Sint-Blasiuskerk  

aan het Dorpsplein te Lendelede  
op zaterdag 25 april 2026 om 10 uur.  

 
Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.40 uur. 

 
Aansluitend vertrouwen we de as van zijn lichaam toe 
aan de natuur op de strooiweide van de gemeentelijke 

begraafplaats te Lendelede. 
 

Een laatste groet kan worden gebracht 
tot en met woensdag 22 april 2026 

in het Rouwcentrum Depoorter  
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem: 

elke werkdag van 15 tot 18 uur, op zaterdag van 14 tot 16 uur. 
 
 

Voor altijd in het hart van: 
 
zijn zoon, schoondochter en kleinkinderen:  

     Geert en Mieke Vandewalle - De Bel 

            Rinus Vandewalle  

            Odiel en Romy Vanoverberghe - Vandewalle, ♥ 

 
     † Patrick Vandewalle  

     † Gerdi Vandewalle  
 
Delen mee in dit verdriet:  

     zijn zus, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten 

     de families Vandewalle - Depuydt  

     en Vangheluwe - Commeene 

 
 
De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  

     zijn huisarts Dr. Hannelore Madou,  
     de directie, het personeel en de vrijwilligers  
     van het WZC ‘Aksent’ afdeling Amber 
     en allen die hem met liefde en genegenheid hebben omringd. 
 
Rouwadres:  

     Familie van de heer André Vandewalle 
     p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 - 8870 Izegem 
     of via www.begrafenissendepoorter.be  

Rouwcentrum Depoorter - Izegem, 051/ 31 56 67 - Lendelede, 051/ 30 31 33 Drukhuis Balcaen

Zijn lied is uit,  
de stilte is groot.  

Maar de herinneringen aan zijn klanken  
blijven voor altijd.


