
 
Met stil verdriet melden wij u het overlijden van 

DE HEER  
    

 
 

echtgenoot van mevrouw Marie-Cecile Vroman 
 
  Erelid blaasorkest ‘Alpenroos’ 

Erelid Harmonie ‘Kunst Veredelt’ Ingelmunster 
 

Jozef werd geboren te Izegem op 7 juni 1946 
en is, omringd door zijn familie, rustig ingeslapen  

in het Woonzorgcentrum Maria Rustoord te Ingelmunster 
op 24 maart 2026.  Hij werd gesterkt door het ziekensacrament. 

_____ 
 

We nodigen u vriendelijk uit om samen met ons  
afscheid te nemen tijdens de uitvaartdienst 

in de parochiekerk St-Amand te Ingelmunster (Marktplein) 
op woensdag 1 april 2026 om 10.30 uur. 

 
Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.10 uur. 

 
Aansluitend volgt de crematie,  

waarna de urne wordt begraven in het urnenveld 
 op de gemeentelijke begraafplaats te Ingelmunster.  

 
Voor een laatste groet bent u welkom 

in het Funerarium Depoorter,  
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem,  

elke werkdag van 15 tot 18 uur, op zaterdag van 14 tot 16 uur. 
 
 

Voor altijd in het hart van:  
 
zijn echtgenote: 
 
         Marie-Cecile Vroman  
 
zijn kinderen en kleinkinderen:  
 
         Sofie Meyfroidt en Didier Deseck  
                 Marie 
                 Victor 
 
         Maarten Meyfroidt en Anniek Deleersnyder 
                 Andreas  
                 Elodie 
 

Delen mee in dit verdriet:  
 
         zijn broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen,  
         neven en nichten 
         de families Meyfroidt - Soenens en Vroman - Verhelst  
  
De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  
 
         zijn huisarts dr. Willy Platteeuw,  
         de directie, het personeel en de vrijwilligers 
         van het WZC Maria Rustoord (afd. Anjer) 
         en allen die hem met liefde en genegenheid hebben omringd.  
 
Rouwbetuiging: 

         Familie van de heer Jozef Meyfroidt 
         p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 - 8870 Izegem 
         of via www.begrafenissendepoorter.be  
 

Rouwcentrum Depoorter - Izegem, 051/ 31 56 67 - Lendelede, 051/ 30 31 33 Drukhuis Balcaen

Ik was je al verloren 
nog voor het einde kwam. 

Ik was je al kwijt 
voordat de dood je leven nam.


