
Dankbaar om wat zij voor ons is geweest, 
melden wij u met stil verdriet het overlijden van 

 
MEVROUW    Francine Mestach 

 
echtgenote van de heer Roger Catteeuw († 2006) 

 
Kapster op rust 

 
Lid van petanqueclub ‘Avondstond’, Okra, ‘Mijn pensioentje’ 

en kaartersclub ‘Kijkuit’ te Lendelede  

Francine werd geboren te Lendelede op 17 augustus 1939 
en is, omringd door haar familie, rustig ingeslapen  

in de Sint-Jozefskliniek te Izegem op 3 november 2025.   
      _______ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

We nodigen u vriendelijk uit om, samen met ons,  
afscheid te nemen rond de urne 

in het Rouwcentrum Depoorter - Aula 'De Levensboom' 
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem  

op zaterdag 8 november 2025 om 13 uur.  
 

Samenkomst aan het Rouwcentrum vanaf 12.45 uur. 

 
(Parkeermogelijkheid: hoek Dweersstraat en Meensestraat.)  

 

De urne wordt begraven in het familiegraf  
bij haar echtgenoot Roger en zoon Peter 

op de begraafplaats te Lendelede. 

 
U kan Francine een laatste groet brengen in het Rouwcentrum  

tot en met donderdag 6 november 2025: elke dag van 15 tot 18 uur. 
 

 
 

 
 
haar kinderen en kleinkind:  
 
 † Peter Catteeuw 
 

Mieke Catteeuw  

Yentl en vriendin Lise 
 
 
 
haar zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten:  
 

Jacqueline Mestach – † Willy Herreman – † Carlos Plets en familie 
 

† Léger Catteeuw  
† Marcel en Rosette Houthaeve – Catteeuw en familie  
† Frans en Odette Catteeuw – Deboo en † zoon 
Ronny en Marie-Rose Dejonghe – Catteeuw en familie 

 
 
 
haar verwante families:  
 

Mestach – D’Hondt en Catteeuw – Demuynck  
 
 
 

De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  
 
haar huisarts: Dr. Hannelore Madou,  
de dokters en het personeel van de Sint-Jozefskliniek te Izegem 
en allen die haar met liefde en genegenheid hebben omringd.  

 
 
 
 
Rouwadres:  

Familie van mevrouw Francine Mestach 
p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 - 8870 Izegem 
of via www.begrafenissendepoorter.be  

 
 
 

 

Rouwcentrum DEPOORTER - Izegem (051) 31.56.67 – Lendelede (051) 30.31.33   Drukhuis Balcaen

Je was als een kaars 
vol licht, warmte en gezelligheid 

die nu is opgebrand 
doch je uitstraling zal blijven  

tot in eeuwigheid.


