Hoe lang leeft een mens uiteindelijk?
Duizend jaren of slechts één?
Is het een week of zijn het eeuwen?
Hoe lang duurt de dood?
Wat wil zeggen, voor altijd?

Pablo Neruda

“Als je me kan loslaten en soms eens met een goed gevoel aan me denkt,
dan is het goed geweest.”

Christine Vanhaverbeke

echtgenote van Jos Christiaens

Christine werd geboren in Izegem op 26 april 1957 en is er thuis,
omringd door haar familie, rustig ingeslapen op maandag 6 mei 2024.

We nemen in beperkte kring afscheid in het Rouwcentrum Depoorter in Izegem.

Liever geen bloemen of kransen. Vrijblijvend kan u een bijdrage storten
voor een herinneringsboom voor ma: BE 32 0630 1429 4502

Haar echtgenoot:
Jos Christiaens

Haar kinderen en kleinkinderen:

Thijs Christiaens & Karen Decneudt, Cil en Mon
Fien Christiaens & Peter Malfait, Staf

Rogier Christiaens & Maxime Leclercg-Hannon
Bavo Christiaens & Lotte Verfaillie, Luka*, Tiele, ... ¥

Delen mee in dit verdriet:

haar broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
de families Vanhaverbeke - Vantomme en Christiaens - Van Heghe

We zijn dankbaar voor uw vriendschap tijdens haar leven.
We dragen allen die haar met liefde, zorg en genegenheid hebben omringd een warm hart toe.

Rouwadres:

Familie van Christine Vanhaverbeke p.a. Rouwcentrum DEPOORTER Burg. Vandenbogaerdelaan 27 - 8870 Izegem of via www.begrafenissendepoorter.be



