
Door mooie herinneringen gesterkt 
nemen we afscheid van 

 
MEVROUW   

 Jenny Du Jardin 
 

echtgenote van de heer André Couckhuyt († 2016)  
 

Lid van OKRA & Samana 
 

Jenny werd geboren te Lendelede op 12 juni 1941 
en is, omringd door haar familie, rustig ingeslapen 

te Kuurne op 16 april 2024. 
 
 
 
 
 

 

 
We nodigen u uit om, samen met ons, afscheid te nemen 
in het Rouwcentrum Depoorter - Aula 'De Levensboom'  

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem  
op dinsdag 23 april 2024 om 10.30 uur. 

 

Samenkomst aan het Rouwcentrum vanaf 10.15 uur. 
Parkeermogelijkheid: hoek Dweersstraat en Meensestraat. 

 

Aansluitend volgt de crematie, waarna we de as van haar lichaam 
toevertrouwen aan de natuur op de strooiweide van de gemeentelijke 

begraafplaats te Lendelede, dezelfde dag om 15.45 uur. 
 

Bewaar het beeld van Jenny in uw hart.  
Er is geen begroeting voorzien in het funerarium.  

 
  

 

 
 
 
Voor altijd in het hart van: 
 
  
haar kinderen en kleinkinderen:  
 

Johan en Inge Couckhuyt - Meurisse  

Anthony en Ines 

Charlotte en Robin 

 

Nico en Natasha Couckhuyt - Schietaert 

Seppe  

Sven en Juliette 

 
 
haar schoonbroers, schoonzus, neven en nichten:  

 
† Eddy en † Marie-Thérèse Du Jardin - Decraene en familie  

 
 Noël en † Cecile Couckhuyt - De Ruddere en familie 

Frans en Helena Couckhuyt - Callens en familie  
 
 
haar verwante families:  

 
Du Jardin - Vandenbogaerde en Couckhuyt - Timmerman  

 
 
De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  

 de dokters van huisartsenpraktijk ‘De Vierschaar’ 
het thuisverplegingsteam van Katrien Vandenbroucke, 
de medewerkers van het Woonzorgcentrum Evarist Carpentier te Kuurne,  
haar buurvrouw An en allen die haar met liefde en genegenheid hebben omringd. 

 
 
Rouwadres:  
Familie van Jenny Du Jardin 
p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 - 8870 Izegem 
of via www.begrafenissendepoorter.be  
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Huil niet omdat ik er niet meer ben,  
maar glimlach omdat ik er was …


